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Tuimeling

Ben je bijna uitgekeken,
denk je wat heeft het voor zin.
Tijd om frisse moed te kweken,
maak een flinke tuimeling.
Voel je vrij tussen je vrienden,
blijf niet langer vreemdeling.
Tracht de vlam snel weer te vinden,
maak een flinke tuimeling.

Refr.: Tuimel, tuimeling, smijtjezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
laat het vuur in jouw niet doven.
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
blijf er rotsvast in geloven.

't Chirowerk is vaak geen pretíe,
soms wordt het een marteling.
Geef dan vlug jezelf een zetje,
maak een flinke tuimeling.
Voel je hartslag hevig bonken,
zonder spoor van hapering.
Doe die gloed weer hevig vonken,
maak een flinke tuimeling.

Tuimel, tuimeling .....

Neem jezelf eens onder handen,
je bent toch geen zwakkeling.
Bijt maar stevig op je tanden,
maak een flinke tuimeling.
Zo kan je de vreugde voelen,
in je eigen vriendenkring.
Door jezelf te hersenspoelen,
maak een flinke tuimeling.

Tuimel, tuimeling .....



Met onze groep

Met onze groep, samen aan het spel.
Reuzeleuk dat wordt het wel,
iedereen doet mee, of hij wil of niet,
reuzeleuk dat wordt het wel.

Samen spelen, joepie, joepie jee.
Holle, bolle beresokken ik doe mee.
Alles delen, jij en ik en wij.
Stap maar op, de hele troep gaat wel voorbij.

Met onze groep .....

Speelclub, rakwi, toti, keti, aspirant
van het chiraJand.
Jo, Katrien en Ward en Greetje,
NeJe,lut, Filip en Jan.

Met onze groep .....



De chiro

En kent gij de chíro,
Zaagt gij ze nog niet?
Hun jeugd en hun vrijheid,
weerklinkt in dit lied.

Leve de chi, leve de ro
Leve de chirojeugd, hip hoio.
Leve de chi, leve de ro
Leve de chirojeugd, hip hoio.



Kiekeboe

Kiekeboe wat ben ik blij,
bij de speelclub, bij de speelclub.
Kiekeboe wat ben ik blij,
bij de speelclub daar ben ik bij.

Heb je ooit al willen spelen,
niet alleen, maar met hele velen.
Nu dat kan bij ons heel fijn,
daar we dikke vrienden zijn.

Kiekeboe .....

Onze leider, dat is een toffe,
is me dat weer boffen.
Weet voor alles iets plezant,
hij is net een spelenkrant.

Kiekeboe .....



Rakwilied

Zet je groene bril maar op
om een rakwiploeg te zien.
Een verhaal, een lied van één,
krijgt applaus van iedereen.
We sluipen door het bos,
't avontuur dat trekt ons aan
van indy-boy en cowboy-aan.
Hoy, hoy.

, Wie kent er niet de rakwiploeg,
die vrolijke bende babbelaars,
die niet wachten op goed weer
om te spelen elke keer,
of te brullen als een beer.

Zet je groene bril .....

We gaan op tocht in de natuur,
we schrijven briefjes naar ons lief.
Als moppentappers en akteurs
kent ons toch iedereen J

maar ons wachtwoord kent geen een.

Zet je groene bril .....

Wij fantaseren er op los
en elke reus kunnen wij de baas.
We schminken en we schilderen
voor een verkleedpartij,
onze stoet is daar, opzij!

Zet je groene bril .....


