
Heil ‘t Studentenleven 

Tekst: Akim Willems (v. Herr W.) 
Melodie: “Als die Römer frech geworden” 
 
Heft het glas, studentikozen, 
Sim serim sim, sim sim sim, 
Zonder blikken, zonder blozen, 
Sim serim sim, sim sim sim, 
Op het heil van de student, 
Ta ra ta ta ta ta ra, 
Die nooit of nimmer zorgen kent. 
Ta ra ta ta ta ta ra, 
Heil ’t studentenleven! 
Wow (x5) 
Heil ’t studentenleven! 
We drinken er op, (x2) 
Drinken er saam een pintje op. 
 
Laat ons met de glazen klinken, 
Sim serim sim, sim sim sim, 
En op onze kleuren drinken, 
Sim serim sim, sim sim sim, 
Toast ook op het wapenschild; 
Ta ra ta ta ta ta ra, 
Symbool van ons studentgild’. 
Ta ra ta ta ta ta ra, 
… 
 
Rond een tafel altezamen, 
Sim serim sim, sim sim sim, 
Proevend van het aangename 
Sim serim sim, sim sim sim, 
Heerlijke studentenvocht. 
Ta ra ta ta ta ta ra, 
Dat ’t eeuwig stromen blijven mocht! 
Ta ra ta ta ta ta ra, 
… 
Zijn de kelen droog gezongen, 
Sim serim sim, sim sim sim, 
Roep dan samen maar “Bierjongen!” 
Sim serim sim, sim sim sim, 
Drink je pint tot op de grond 
Ta ra ta ta ta ta ra, 
Ter ere van onz’ levensbond! 
Ta ra ta ta ta ta ra, 
… 
[Omnes ad fundum] 


