
Van de schachten 

Tekst: Steven Vandenhoute (v. Sailor), Koen Vrijsen (v. Ludo) & Michael Tourné (v. Shady) 
Melodie: 'Aan de schachten' 
 
Aangekomen in de stede, 
Schachtjes als het Scheld’ zo rein, 
Altijd pijp en pint gemeden, 
Weten niet wat rolders zijn. 
Aangekomen in de stede, 
Enkel pen en boek getest. 
Semper soli, numquam fest. 
 
In het tweede jaar gekomen, 
Is studeren slechts nog schijn. 
Nu dan stilaan aan ’t beseffen, 
Dat we toch wel rolders zijn. 
In het tweede jaar gekomen, 
Op het eind’ dan toch geflest. 
Numquam soli, semper fest. 
 
Cantus in het bloed geslopen, 
Steeds op pad met pet en lint. 
Denk je ieder lied te kennen, 
Tot je dan plots Castrum vindt. 
Cantus in het bloed geslopen, 
De moraal van dit lustrum: 
Numquam soli, semper Castrum! 


