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1. In Brabant is de fierheid groot, 

De oudste unief lonkt er heel devoot. 

“Loven boven, altijd God loven” 

Telt alleen voor de goedgelovigen. 

Al zien ze zich als bierhoofdstad, 

In ’t stad smaakt het beste studentennat. 

 

Want… als wij op ‘t straat marcheren, 

Van d’ Ossenmarkt tot op de Stadswaag, 

Zal ons pintje de wijsheid eren, 

Rijk gevuld en met schoon witte kraag. 

Al worden w’ op de parking onderschat, 

Den echte student komt van ’t stad. 

Ja, den echte student komt van ’t stad. 

2. Weggestopt alleen aan de Overpoort, 

In geen andere straat wordt student gehoord. 

Een gefaalde grap zet Gent op zijn kop, 

Aan het Gravensteen ontwijken ze hun strop. 

Zingen op een cantus nooit een liedje door, 

Daarom hebben ze in ’t stad een streepje voor. 

3. In Limburg trekt de student ten velde, 

Het werd als eens tijd dat hij versnelde. 

In Hasselt geraakt men het niet verleerd, 

Daar wordt nu gratis gedoceerd. 

Hoe schoon ook in de wereld dat Kempenland, 

Zelfs daar neemt den Duvel het heft in d’hand. 


