
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castrum doorheen de codex  



Chanson à boire 
 
Chanson à boire is een oud Frans drinklied van onbekende oorsprong. Vroeger had dit lied geen titel, 
maar werd de incipit of de startregel “Qui veut chasser” gebruikt als aanduiding.  De tekst is in 1615 
op muziek voor zang en luit gezet door Gabriël Bataille, dit in “Airs de différents auteurs, mis en 
tablature de luth par Gabriel Bataille sixieme livre”. Dit is het zesde uit een reeks van 8 boeken die 
Gabriël Bataille gepubliceerd heeft tussen 1608 en 1618 om enerzijds liederen te verzamelen voor de 
toekomst en anderzijds staan er ook teksten in die voordien nog niet over een vaste melodie 
beschikten en waarvoor hij en andere schrijvers (zoals Guederon, Vincent, …) een melodie voorzien 
hebben. Alhoewel de tekst door de eeuwen heen niet veel veranderde, is het oud-Frans zoals toen 
neergeschreven niet meer volledig zingbaar. In de jaren 80 is deze tekst en melodie terug opgepikt 
door de Franse groep Tri Yann, die het lied van een moderne Franse tekst voorzagen en zorgden voor 
een heropleving hiervan. Tri Yann is ook verantwoordelijk voor de tegenwoordig gebruikte titel 
“Chanson à boire”. 
 
 
 
 
 
  



Alle die willen naar Island gaen 
 
Dit lied werd in 1856 neergeschreven door Edmond de Coussemaker en brengt het verhaal van de 
IJsland vaarders. De traditionele IJsland vaarders vertrokken vanuit Frans Vlaanderen richting IJsland 
om zoals het lied beschrijft kabeljauw te vangen. De tocht duurde met klassieke zeilschepen ongeveer 
6 maanden. In 1934 vertrok het laatste zeilschip op IJsland vaart met aan boord onder andere 
Theophiel Decroo die hiermee de laatste Vlaamse klassieke IJsland vaarder was, De langst 
overlevende traditionele Vlaamse IJsland vaarder was Engel Puystiens die in 1979 op 95-jarige leeftijd 
overleed.  De teloorgang van de IJsland vaart met zeilschepen kwam er door de evolutie in de 
scheepvaart en de opkomst van Trawler als vissersschip, hiermee werd de reis ingekort tot 3 weken 
waardoor er per seizoen meerder keren kon gevaren worden. Vanaf 1901 begon IJsland zijn 
territoriale wateren te beschermen waardoor er minder ruimte vrijkwam voor internationale vissers. 
De steeds strengere wetgeving zorgde ervoor dat de IJsland vaart in 1995 definitief ten einde kwam 
toen de O.129 Amandine van zijn laatste reis terugkwam, dit schip is tegenwoordig te bezichtigen als 
museumschip in Oostende. Alle die willen naar Island gaen beschrijft specifiek de reis via de 
Atlantische oceaan, vandaar de 4e strofe waar men vertelt dat bij Oost wind het best is het kanaal 
door te varen en de Britse eilanden langs westzijde te passeren. De Leezaers is kaap Lizard van 
Cornwall in het zuidwesten van Engeland. Cap Claire verwijst naar Cape Claer in het zuidwesten van 
Ierland. Rookol verwijst naar Rockall een klein (784 m²) eilandje in de Atlantische oceaan. De 
vogelscharen verwijst naar een lastig te omzeilen klip de Fuglaskar op IJsland om dan op de 
visgronden op Bredefjord aan te komen.  
 
In de Antwerpse codex is de laatste strofe achterwege gelaten: 
 
Eind'lijk dan komen w'op Island aan 
Om kabeljauw te vangen En te vissen met verlangen 
Naar Iseland, naar Iseland, naar Island toe 
Tot drieendertig reizen zijn wij nog niet moe 
 
Hieronder een stuk uit “Het visscherijblad” van 8 januari 1938 over allen die willen naar island gaen 
 
 
  



Sarie Marais 
 
Dit lied werd geschreven tijdens de 2e Boerenoorlog (1899 tot 1902) waar de Britten vochten tegen 
de boeren van de Zuid-Afrikaanse republiek (Transvaal) en Oranje vrijstaat. Het lied doet onder meer 
het verhaal van de ontvoeringen door de Britten waar mensen werden weggebracht over de zee 
(grootrivier) naar andere kolonies zoals Ceylon. Er is enige discussie of het inderdaad tijdens de 2e 
Boerenoorlog is geschreven en niet tijdens de eerste, maar strofe 3 lijkt hier uitsluitsel in te geven, 
daar Kakies de bijnaam was voor de Britten tijdens de 2e Boerenoorlog, tijdens de 1e werden de 
Britten rooinek genoemd naar hun toen nog rode uniformen (zie Die Stellebosche kerels). De melodie 
(en ook een groot deel van de tekst) komt van het Amerikaanse lied “Sweet Ellie Rhee” geschreven 
door Septimus Winner in 1965. Dit lied werd door Amerikaanse migranten, die in de goudmijnen op 
Transvaal kwamen werken, meegenomen. Ook deze Amerikaanse versie gaat over oorlog en meer 
specifiek de Amerikaanse burgeroorlog (1861 tot 1865) 
 
 
 
 
Sweet Ellie Rhee 
 
Sweet Ellie Rhee, so dear to me 
Is lost forever more 
Our home was down in Tennessee 
Before this cruel war 
Then carry me back to Tennessee 
Back where I long to be 
Amid the fields of yellow corn 
To my darling Ellie Rhee 
  



The black velvet band 
 
Dit lied gaat over iemand die verkeerdelijk veroordeeld wordt en naar Van Diemens land wordt 
gestuurd. Van Diemensland (genoemd naar  Anthonie van Diemen door ontdekker Abel Tasman, maar 
tegenwoordig Tasmanië) was een strafkolonie waar de Britten tussen 1802 en 1856 veroordeelden 
naartoe stuurden. Van dit lied zijn minstens 98 verschillende versies terug te vinden uit onder andere: 
Ierland, Engeland, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Door deze verscheidenheid speelt dit 
lied zich ook overal op de wereld af, met als enige constante in locatie Van Diemensland, dit wijst 
erop dat het lied tussen 1802 en 1856 zijn oorsprong vindt. Hieronder het uittreksel van dit lied 
opgenomen in “Broadside Ballads” door Swindells begin 19e eeuw. De melodie van het lied is 
gebaseerd op “Tars of the blanch” waar we hieronder de eerste strofe van zien. Het valt ook op dat 
de oudere versies van dit lied net als Tars of the blanch geen refrein bevatten. Tegenwoordig is de in 
1967 opgenomen versie van The Dubliners de bekendste. 
 
 
Tars of the blanch 
 
You Frenchmen don't boast of your fighting 
Nor of the great deeds you have done, 
Do you think that old England you'll frighte 
As easy as Holland or Spain. 
We listen and laugh while you threaten, 
Your boasting and valour advance, 
Since your boasting Le Pique has been takers, 
By the jolly brave tars of the Blanch. 
 
  



Roll the old chariot 
 
Roll the old chariot is ontstaan kort na de slag bij Trafalgar in 1805 die weliswaar door de Britten werd 
gewonnen, maar waarbij ook admiraal Nelson het leven liet. Om zijn lichaam te bewaren tot 
terugkomst in Engeland werd hij bewaard in een vat rum, hier ligt ook de oorsprong van de meer 
gebruikelijke naam voor dit lied “a drop of Nelson’s blood”. A drop of Nelsons blood werd nadien ook 
gebruikt als benaming voor een glas rum. De tekst van het refrein is waarschijnlijk afkomstig van de 
hymne van het leger des heils “roll the salvation chariot”, en de melodie is afkomstig van een niet 
nader genoemde spiritual. In de loop der jaren heeft zich dit dan ontwikkeld tot een sea shanty, 
kenmerkend door de ritmische zang om repetitieve taken aan boord uit te voeren. Net zoals bij veel 
sea shantys zijn er een bijna oneindig aantal versies omdat er veel geïmproviseerd wordt en 
mondeling doorgegeven. Meer moderne versies van het lied van het leger des heils hebben zich 
aangepast naar de melodie van “a drop of Nelson’s blood”. 
 
 
  



Uilenspiegel 
 
Het lied Uilenspiegels is geschreven als strijdlied voor het Verdinazo (Verbond van Dietsche Nationaal 
Solidaristen), een extreemrechtse politieke beweging opgericht in 1931 door Joris Van Severen. Het 
Verdinazo had als standpunt om Nederland en Vlaanderen te verenigingen, maar hebben dit in 1934 
veranderd naar het verenigen van Nederland, België en Luxemburg tot De Dietsche Volksstaat. Van 
Severen werd in 1940 door de Fransen geëxecuteerd en Verdinazo hield uiteindelijk in 1941 op te 
bestaan. Het lied Uilenspiegel had oorspronkelijk nog een 4e strofe waar expliciet naar Verdinazo 
wordt verwezen, deze wordt tegenwoordig achterwege gelaten omwille van de commotie. Het lied 
verwijst verder naar de Duits-Nederlandse volksheld Tijl Uilenspiegel. Wat hierbij opvalt is dat in 
Vlaams Nationalistische kringen vooral naar de Tijl Uilenspiegel van Charles De Coster, uit 1867, 
wordt verwezen die de strijd aanging met de Spaanse overheersers en waarvan de verhalen zich 
enkele eeuwen later afspelen dan de originele. Een verdere opmerking om hierbij te maken is dat 
Charles de Coster Franstalig was en deze boeken dus oorspronkelijk ook in het Frans zijn verschenen. 
 
  



Meiplanting 
 
Dit lied wordt om beurten gezongen door mannen en vrouwen. Het lied gaat over de traditie van het 
planten van de meiboom waar men op 1 mei (of 30 april in sommige streken) ronddanste om het 
einde van de winter en de koude periode te vieren. Dit was dan ook een viering van vruchtbaarheid 
en liefde. In het lied wordt deze liefdesgift afgewezen door de vrouw. Maar door het te begraven bij 
den egelantier (een soort roos) zal het teken van hun liefde toch elk jaar in bloei staan. In streken 
waar de meiviering nu nog steeds plaatsvindt wordt meestal een versierde paal gebruikt en geen 
echte boom meer. Hier wordt een lintendans op uitgevoerd waarbij verscheidene mensen met een 
lint rond de boom en elkaar dansen totdat de linten rond de boom gevlochten zijn, om daarna in de 
omgekeerde richting terug te dansen om alles te ontwarren. Op meiboomvieringen worden vaak 
reidansen uitgevoerd waarbij mannen en vrouwen op een gescheiden rij staan (vandaar de naam) en 
na elk deel van de dans van partner wisselen. Een voorbeeld van een reidans in de Antwerpse codex 
is ‘t patertje. 
 
 


