Stad van pracht

Aan de Schelde, 't huis van Brabo,

Met geschiedenis, zo rijk.

Schone plaats, waar iedereen naar smacht,
Leven bruist in elke wijk.

Geeft ons altijd schone tijden,

Brengt ons naar een liefke zoet.

Laten w’ ons er op verblijden,

In onz’ stad van pracht in overvloed.
Laten w’ ons er op verblijden,

In onz’ stad van overvloed!

Eeuwenoud, toch nooit versleten,
Blinkend kent gij beste naam.

Ader van ons land, de wereldpoort,
Bracht gij mensen hier tezaam.
Warm de harten, fris de hoofden,
Van de koekenstadstudent.

Dat ik hier bij u kan wonen,
Maakt mij elke dag content.
Dat ik hier bij u kan wonen,
Maakt mij elke dag content.

Tekst: 2023, Kevin Van Herbruggen, Jan Pellegrims

Muziek: Otto Lob (1834-1908)
Melodie: Heidelberg du Jugendbronnen

Leve Onze-Lieve-Vrouwe,
Hoogste kathedraal van 't land!
Met De Koninck aan uw voeten,
De sinjoren triomfant!

Weg met zorgen, bloemen buiten,
Floreat, de levenskracht.

Open kranen, laat maar stromen,
Start de rolling door de nacht.
Open kranen, laat maar stromen,
Start de rolling door de nacht.

Elke schacht tot de alumnus,
Smeedt de banden in de kroeg.
Blinkt en klinkt met 't vuur van de
student,

Heft het glas! 't Is nooit genoeg.
Memorabel zijn de uren,

Vierend samen doorgebracht.

Draag uw lint, en toon uw kleuren:
Loof met ons de stad van pracht.
Draag uw lint, en toon uw kleuren:
Loof met ons de stad van pracht!



